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Hoog water 

 

Iemand heeft de kraan laten lopen 

Alle huisgenoten ontkennen dus het kan er maar een zijn geweest 

In de badkamer liep het water tot over de randen van de kuip 

 

Het stijgen stopte net onder de dorpel 

 

We gaan om beurten even kijken 

In de deuropening blijven we staan om foto’s te maken 

Soms omarmen we elkaar daarbij hopen 

onze weerspiegeling terug te zien boven de tegelvloer 

 

Voor we de deur weer sluiten en beneden aan de eettafel pannenkoeken met poedersuiker eten 

 

Wachten lijkt me nu het beste hopen  

dat het zakt en bijkans wat mee sleurt het putje in 

De smurrie van de randen de takjes lege colaflessen  

de oproer stilte afstand en  

die vieze klodder haren. 

 


